GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
01 maart 2026

09:30

Protestantse Kerk

Tweede zondag van de 40-dagen
Afscheid en (her)bevestiging
van ambtsdragers

Liturgische kleur: ROOD.

Voorganger: Ds. Rineke van den Berg
Organist: Dhr. H. van der Geer

Ouderling van dienst: Mw. T. G. de Jong-
Wijenberg
Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp

Collectes: (1) 40-dagen project

(2) Kerk
(3) World Vision




ORDE VAN DE MORGENDIENST

In deze dienst nemen we afscheid van
Jessica Oldenhof als diaken,

herbevestigen we Alfred van de Beerecamp
als ouderling-kerkrentmeester

en bevestigen we Wilco Zonneberg in het
ambt van diaken

Voor de dienst zingen we via de beamer:
Stil mijn ziel wees stil

We zijn stil om ons hart te openen voor God

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen lied 215, vers 1, 2,3 en 7

1.

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan

als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.



2.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes
doop.

3.

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht
aanschouwt

met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

7.

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag

als ons gebed U loven mag.

Bemoediging en groet

Gebed



We zingen lied 8 uit de Evangelische
liedbundel

1.

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Moment voor de kinderen

We zingen het projectlied van de
kindernevendienst met de beamer mee:

Jezus zegt: ‘Hier heb |k zo naar ver-
langd:

om één keer nog samen te zijn.

Deel deze paasmaaltijd nu met elkaar.
Dank God voor het brood en de wijn.
Straks is mijn tijd met jullie voorbij.
Herhaal deze maaltijd en denk dan aan
Mij.’



Refrein:

Met deze verhalen gaan wij richting
Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met Hem zijn wij onderweg,

wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

De kinderen gaan naar de
kindernevendienst en nemen het licht mee

Inleiding op de dienst

Gebed

Lezing: Matthelus 11:28-30

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven. Neem mijn juk op je en leer van
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is
licht.




We zingen: Opwekking 488 (Hemelhoog
629)

1. Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet,
vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.



En Heer, leer mij uw wil

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,

laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend,;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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Overdenking

We zingen: lied 512, vers 1, 2, 3 en 4

1.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.



Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

Aandacht voor de collecte en mededelingen

(Kinderen van de kindernevendienst komen
in ons midden en de kinderen van de créche
kunnen worden opgehaald)

AFSCHEID EN (HER) BEVESTIGING
AMBTSDRAGERS

Afscheid van Jessica Oldenhof - diaken

Herbevestiging Alfred van de Beerecamp —
ouderling kerkrentmeester

Bevestiging van Wilco Zonneberg - diaken

Gebed



Belofte
Bevestiging met handoplegging
Wij zingen staande het slotlied: lied 425

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord.

Om daar in genade

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,

om wie met ons leven

uw zegen te brengen

die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen

ALLEN: AMEN, AMEN, AMEN

10



Mededelingen:

Vanavond om 19:00 is er een jeugddienst
verzorgd door Henk en Leonie.
Thema: Vreemde Snuiters.

Volgende week zondag 8 maart 2026 om
09:30 uur gaat de predikant,

verbonden aan deze Gemeente,

Ds. Rineke van den Berg, voor.
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