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De liturgische kleur: Paars

Witte donderdag, Heilig Avondmaal: Wit
Stille Zaterdag: Paars, in de dienst wordt gewisseld naar wit

8 maart
9:30

Oud. v. dienst ochtend

Collecte

11 maart
19:30

Oud. v. dienst
Collecte

15 maart
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

22 maart
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

29 maart
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

3e Zondag van de Veertigdagen
Ds. Rineke van den Berg
40-dagenproject/koffie na de dienst

Dhr. A.C. van de Beerecamp

1. 40-dagenproject 2. Kerk
3. Wereldgebedsdag

Biddag voor Gewas en Arbeid
Ds. M. van Loon, Wezep
Dhr. R. van Marle

1. Voorjaarszending 2. Kerk
3. Werelddiaconaat

4e Zondag van de Veertigdagen

Ds. M.R.H. van Beusichem, Hattem
40-dagenproject

Dhr. J.AS. Hiemstra

1. 40-dagenproject 2. Kerk
3. Kosten erediensten

5e Zondag van de Veertigdagen
Ds. Rineke van den Berg
40-dagenproject

Mw. A. Venema
1. 40-dagenproject 2. Kerk
3. Beeld & Geluid

Palmpasen

Ds. Rineke van den Berg
40-dagenproject/voorbereiding H.A.

Dhr. A.C. van de Beerecamp

1. 40-dagenproject 2. Kerk
3. Onderhoud & Beheer



30 maart t/m 1 april
19:30

2 april
16:00

19:30

3 april
19:30

4 april
21:00

5 april

9:30

Oud. v. dienst
Collecte

Stille Week

Stille Week commissie

Witte Donderdag

Ds. Rineke van den Berg
Heilig Avondmaal in Rehoboth

Ds. Rineke van den Berg
Heilig Avondmaal in de kerk

Goede Vrijdag
Ds. Rineke van den Berg

Stille Zaterdag
Ds. Rineke van den Berg

Eerste Paasdag
Ds. Rineke van den Berg
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Paaszending 2. Kerk
3. Kosten erediensten

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.



KERKKALENDER

10 maart
11 maart
11 maart
11 maart

17 maart
24 maart

25 maart
25 maart

25 maart

25 maart
27 maart
31 maart
31 maart

Seniorenbijbelkring 9.30-11.00 uur

Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk

Follow Me 19.00 uur

Verjaardagsvisite jarigen januari 19.00-20.30 uur
in de Rots

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
Paassamenzang Rehoboth 19.00 uur Petruskerk
Zie blz. 22

Inlevering kopij april-nummer

Paasmiddag 80+ 15.00 uur

Koffie-uurtje, £ 10.00-11.00 in De Rots

Follow Me 19.00 uur

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

Agendatip mei: pastorale avond

. 20 mei pastorale avond
. Inloop 19.15 uur
. Start 19.30 uur

Meer informatie volgt later.



OM OVER NA TE DENKEN

Heer God, geef ons een ‘UM’ hart '
Dat niet langer zelfgenoegzaam is Gee
Maar naar anderen toen wil leven,
Mee-voelend met elke vreugde

En mee-lijdend met elke pijn.

Heer God, geef ons een ‘eenvoudig’ hart
Dat ik me niet hoger acht

Dan de minste van de mensen,

Want ik weet hoe ikzelf

Uw barmhartigheid nodig heb.

Heer, God, geef ons een ‘mildU hart
Dat veel kan derven

Zodat anderen niets ontbreekt.

Leer me mijn bestaan

Met anderen breken en delen.

Heer God, geef ons een ‘Vrij hart

Dat niet verstrikt raakt

In kleine angsten en zorgen.

Maak ons ontvankelijk

Voor de echte dingen van het leven.

Heer God, geef ons een ‘trouw’ hart
Dat nooit iemand in de steek laat

En het vooral opneemt

Voor hen die faalden,

Voor hen die misdeden.

Heer God, geef ons een ‘verngevwb hart
Dat geen kwaad aanrekent

En nooit weerwraak neemt.

Help ons steeds ten volle te vergeven

En te vergeten

hart



Heer God, geef ons een ‘gelovig’ hart
Dat weet dat Gij ons nabij zijt,
Dat Gij ‘'uw hand op mijn schouder legt’

En in al mijn zwakheid
Mijn sterkte blijft.

Heer God, geef ons een ‘hoopvol hart
Dat ook in diepe duisternis gelooft

Dat het licht doorbreekt

En dat de toekomst goed wordt.

Uit: Medemens, Kerk in Actie

Hartelijke groet,
Ds. Rineke van den Berg

Verjaardagsvisite

U heeft er al vaker over kunnen lezen in de Wegwijzer en ook
foto’s kunnen zien op de Petruskerk-app: de verjaardagsvisite.
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met mij, maar
ook heel gezellig om heel verschillende gemeenteleden te
ontmoeten die je anders niet zo snel spreekt.

Dinsdag 24 maart tussen 19:00 en 20:30 uur (je kunt komen
en gaan wanneer het schikt) is er weer verjaardagsvisite in de
Rots. Alle jarigen, jong en oud, die jarig zijn in maart zijn
daarvoor uitgenodigd.

We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om
te weten of u / je komt. Dit kan via de mail van de pastoraats-
groep: Pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch of een appje
naar Wietse Venema, 06 53 76 06 25.

Jarigen van april kunnen vast de datum noteren in hun agenda:
woensdag 22 april 19:00-20:30 uur.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!
Rineke van den Berg



OOG VOOR ELKAAR

Wij denken aan Henny van Marle (Revelingseweg 49) en haar
familie nu op 12 februari 2026 haar man Roelof is overleden.
Verderop leest u het In Memoriam.

Op 16 februari 2026 is Jenny van der Scheer (Kanaaldijk 33)
overleden. Wij denken aan haar zus Greet en verdere familie.
Verderop leest u het In Memoriam.

Klaas Liefers (Reigersweg 24) is op 17 februari 2026 overleden.
Ook aan zijn vrouw en familieleden denken wij. Verderop leest u
het In Memoriam.

Onze gebeden zijn ook gevraagd voor alle gemeenteleden (niet
bij naam genoemd) die operaties of behandelingen moeten
ondergaan.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorging-/
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?
Beseffend dat er in onze gemeente ook mensen zijn die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat zij ziek zijn, zorgen
hebben, een geliefde hebben verloren aan de dood of het leven
of om welke andere reden dan ook, dragen we hen allen op in
de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden.

De rubrieck OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coordinatie Team Pastoraat Petruskerk



Taken/werkzaamheden van onze predikant

Wij zijn allen zeer blij dat onze gemeente weer een dominee
heeft met Rineke van den Berg.

Het is wel belangrijk om als gemeenteleden te weten dat onze
dominee meer taken heeft dan alleen pastorale bezoeken te
verzorgen. Zij heeft 2 dagen voor pastorale bezoeken en de
overige tijd doet zij taken/werkzaamheden die ook gedaan
moeten worden in onze gemeente.

Het kan dus zijn dat er meer tijd zit tussen de bezoeken (dan u
wellicht gewend was) toen ds. Bouwknegt als pastoraal werker
actief was.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Coordinatie Team Pastoraat



IN MEMORIAM

Roelof van Marle
* 30 oktober 1939 1 12 februari 2026

Op 12 februari overleed Roelof van Marle in de leeftijd van
86 jaar. De laatste 7 jaar van zijn leven bracht hij door op
Hofje Wendakker.

Op donderdag 19 februari kwamen we - voorafgaand aan de
begrafenis - samen in de Petruskerk om het leven van Roelof
dankbaar te gedenken en troost te zoeken bij de Eeuwige.
‘Dankbaar voor wie je was, gemis voor altijd’ stond op de
rouwkaart en Marieke kleurde die woorden in met een warm
verhaal van mooie herinneringen. Roelof werd geboren in
Vorchten en op de boerderij ‘het klare water groeide hij op,
samen met z'n tweelingbroer Ton. Daar werd het boerenleven
hem met de paplepel ingegoten. Het vee, het land, de akkers:
het was hem lief. Toch genoot hij ook van zijn diensttijd. Hij
trouwde met Henny Westhoff, ze gingen wonen op het Strijkhof
en mooie gezinsjaren volgden met Gert, Marieke en Rutger Jan.
Karakteristieke woorden die bij Roelof hoorden zijn: kalmte,
gezelligheid én: helpen! Handen uit de mouwen: op de buurt, bij
de ijsvereniging, bij het oranjecomité, bij de activiteiten van de
kerk. Toen Roelof en Henny verhuisden naar de Revelingseweg
genoot hij ook daar, van het nieuwe huis, van het uitzicht en van
de reuring bij het bedrijf van Theo.

Roelof was niet opgegroeid met geloof en kerk, maar koos later
in zijn leven toch heel bewust daarvoor. Hij deed belijdenis in de
tijd dat ds. Hiemstra in Wapenveld predikant was. Zonder veel
woorden te gebruiken, merkte je dat hij zijn leven in Gods
handen wist. Daarom koos Henny bij het afscheid van Roelof
ook voor dat beroemde gedeelte uit Prediker 3: ‘alles heeft z'n
tijd’... wat is het voor ons als mens moeilijk om grip op de tijd te
krijgen, de tijd die in zoveel tegenstellingen op ons afkomt. Het
heeft geen zin om je daar tegen te verzetten, je moet mee in die
stroom.
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En wat kun je dan maar het beste doen? Doorgaan... en de
boer, hij ploegde voort... Prediker komt tot de conclusie dat je
het goede maar moet ontvangen als geschenk van God.

Terugkijkend op zijn leven zijn we dankbaar! Er waren goede,
gezegende tijden, maar ook verdrietige tijden: ik denk aan het
verdriet om het sterven van Gert. Toen al tekende zich af dat
ook de ziekte dementie zich steeds meer zou laten gelden. Na
eerst de dagbesteding bij de Hoornsche Hoeve werd later
opname in de Wendhorst/Hofje Wendakker noodzakelijk. Maar
hoe bijzonder: waar Roelof zijn naasten niet meer herkende,
herkenden zij hém wel. Hij bleef de vriendelijke Roelof die hij
was.

Henny, Marieke en Theo, Rutger Jan en de kleinkinderen bidden
we troost toe: ‘in goede machten liefderijk geborgen, verwachten
wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des
morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.’

Ds. Ida Boersma-Prins
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IN MEMORIAM

Jenny van der Scheer
* 3 maart 1959 1 16 februari 2026

‘Heer, die mij ziet zoals ik ben.” Psalm 139

Jenny werd aan de Kanaaldijk 33 geboren als dochter van
Gerrie Eikelboom en Jurrie van der Scheer. Sarry was haar
grote broer en later zou daar zusje Greet bijkomen.

Het leven speelde zich op de Kanaaldijk af, het was een zoete
inval van buren, familie en vrienden. Na de basisschool ging
Jenny door naar de mavo en de havo. 45 jaar heeft ze bij
Yokogawa in Amersfoort gewerkt. Ze was zeer loyaal naar haar
werkgever en ondanks dat ze ziek was, werkte ze zoveel
mogelijk door. Dit heeft ze nog lang volgehouden. Jenny was
namelijk plichtsgetrouw. We hebben dit ook als kerk-
gemeenschap gemerkt in hoe Jenny jarenlang trouw allerlei
roosters in elkaar zette voor het kerkenwerk.

Daarnaast was ze heel geduldig wat haar goed van pas kwam in
haar creativiteit. Met engelengeduld breide ze, maakte ze quilten
en mozaieken. Daarnaast was ze dol op schaatsen kijken op tv.
Ze heeft nog genoten van de schaatswedstrijden op de
Olympische Spelen.

Jenny is samen met haar zus Greet bij haar ouders aan de
Kanaaldijk blijven wonen. Vele reizen heeft ze gemaakt samen
met Greet. Toen haar ouders niet meer zo goed konden, was
het reizen voor Jenny gebeurd. Thuis was veel belangrijker.
Jenny heeft met veel plezier in de tuin gewerkt en met name de
kantjes vond zij leuk om te doen. Dan zag alles er weer strak uit.
Het was nog steeds zoete inval bij Jenny en Greet en tijdens de
dankdienst voor haar leven klonken dan ook veel dierbare
herinneringen van naaste familieleden, jong en oud.

In 2003 kreeg Jenny Hodgkin en heeft ze zware chemokuren
ondergaan. In 2006 kwam de kanker weer terug, maar ook die
doorstond ze. 15 jaar was ze kanker vrij maar in 2022 kreeg ze
te horen dat ze darmkanker had met uitzaaiingen.
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Jenny heeft hierover nooit geklaagd. Ze had het leven lief, maar
wist ook dat ze door haar ziekzijn op een gegeven moment
thuisgehaald zou worden door de Eeuwige God. Jenny leefde
gewoon door en tegelijkertijd sprak ze uit ‘er is er Eén die weet
wanneer mijn woning klaar is en als ik dan naar God mag gaan,
dan vertrouw ik erop dat het prachtig is’. Het ‘kump goed’. Dat dit
vaste vertrouwen ook als een troost mag stralen naar eenieder
die Jenny zal missen.

Ds. Rineke van den Berg
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IN MEMORIAM

Klaas Liefers
* 17 oktober 1938 1 17 februari 2026

‘Ik droomde eens
en zie ik liep aan 't strand bij laag tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.”

Klaas keek dankbaar terug op zijn leven. Dankbaar voor het
leven wat hij met zijn vrouw Jannie, de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen heeft mogen meemaken.

Meer dan 30 jaar hebben Klaas en Jannie aan de Reigersweg
gewoond. Ze hadden fijn contact met verschillende buren. Toen
het thuis niet meer ging om Klaas de zorg te bieden die hij nodig
had vanwege zijn ziek zijn, verhuisde hij naar Rehoboth. Klaas
miste thuis, maar kon toch ook snel zijn draai in Rehoboth
vinden. Hij vond het heel fijn dat de verpleging met aandacht en
zorg hem verzorgde en was daarvoor altijd dankbaar.

Gedurende zijn leven heeft hij met plezier gewerkt bij Akzo
Nobel. Hij had fijne collega’s en ging graag uit eten tijdens
overlegmomenten. Toen de kinderen klein waren, kreeg Klaas
vanuit zijn werk het aanbod om naar Texel op vakantie te gaan
in een tent. Dat heeft het gezin gedaan en ze zijn daarna meer
dan 40 jaar naar Texel terug geweest, iedere zomer opnieuw.
Maar dan wel in een huisje!

Dochter Winanda leerde een Texelse jongen kennen, trouwde
en bleef op Texel wonen. Nu hadden Klaas en Jannie ndg een
reden om het eiland te bezoeken! Vele fijne momenten met de
kleinkinderen op Texel volgden. Net als met de kleinkinderen
dichterbij huis.

Klaas wilde heel graag nog één keer Texel kunnen bezoeken
toen hij in Rehoboth kwam te wonen. Dit is gelukt door toedoen
van vrijwilligers van de wensambulance.
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Een korte tijd voor zijn overlijden is hij een hele dag samen met
ziin vrouw en kinderen in de wensambulance naar Texel
gegaan.

Hij heeft ontzettend genoten om de verbouwde lunchroom van
zijn kleindochter te kunnen zien en de zeelucht aan het strand te
kunnen ruiken. Maar bovenal was het een prachtige dag omdat
alle familie samen was en dat vond Klaas heel fijn.

Een spoor van voetstappen door het zand, zo heeft Klaas zijn
voetstappen nagelaten hier op aarde. Toen we dankbaar
terugkeken op het leven van Klaas Liefers tijdens het afscheids-
moment voor zijn crematie heb ik uitgesproken dat het in de
laatste maanden van zijn leven voor Klaas ook belangrijk was
dat God hem droeg door de moeilijke tijd heen. ‘mijn lieve kind,
toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen...’. Dat God als
dragende kracht in het leven ook voelbaar aanwezig mag zijn bij
allen die Klaas gaan missen.

Ds. Rineke van den Berg
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MUTATIES

Overleden

e Dhr. R. ( Roelof) van Marle, Revelingseweg 49, 8191 KP
Wapenveld, op 12 februari 2026 in de leeftijd van 86 jaar.

o Jenny van der Scheer, Kanaaldijk 33, 8191 LW Wapenveld
op 16 februari 2026 in de leeftijd van 66 jaar.

o Dhr. K. (Klaas) Liefers, Reigersweg 24, 8191 BM Wapenveld
op 17 februari 2026 in de leeftijd van 87 jaar.

Ton Eilander

DIACONIE

Actie diaconieén kerken Wapenveld samen
met de basisscholen. Samen tegen armoede.
Op de site van de voedselbank kwam ik
onderstaande tegen: Voedselbanken
Nederland helpt mensen die financieel in de \
knel zitten door hen tijdelijk te voorzien van
voedselhulp. Dit doen we vanuit 181 lokale VOEDSELBANK
voedselbanken en in samenwerking met

bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Onze missie
is niet alleen om armoede te verminderen, maar ook om
voedselverspilling tegen te gaan en het milieu te ontlasten.
Daarnaast werken we samen met lokale organisaties om de
zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, zodat
voedselhulp zoveel mogelijk tijdelijk blijft. Bij de voedselbanken
werken ruim 14.000 vrijwilligers.
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Bord vol kansen.

Een gevulde koelkast en een vol lunchtrommeltje voor de
kinderen is zoveel meer dan eten. Het betekent de eerste stap
naar een betere mentale en fysieke gezondheid. Het is de basis
voor mensen om nieuwe kansen te grijpen en weer op eigen
benen te kunnen staan.

Een bord vol eten is dus vooral een bord vol kansen.

Wat kunnen wij doen?

Op zondag 8 maart en biddag 11 maart staan de dozen weer
klaar voor de voedselbank. Deze actie organiseren we samen
met de diaconieén van de ander kerken in Wapenveld en de
scholen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op biddag naar
1 van de kerken en kunnen daar hun meegebrachte eten achter
laten. De jongere kinderen vieren biddag op school.

De vorige keer was het een mooi resultaat. We hopen dit keer
weer op uw medewerking zodat we vanuit Wapenveld kunnen
laten zien dat we willen bijdragen aan de armoede bestrijding.
Gewoon meedoen!

Eventueel kunnen levensmiddelen ook worden gebracht bij
Wilma Mateman De Steeg 2a.

Onderstaand een aantal suggesties voor boodschappen:

Maaltijdsoepen Zilvervlies- of meergranenrijst
Peulvruchten Couscous

Havermout Olie (olijf, zonnebloem)

Vis in blik Houdbare melk

Groente of fruit uit blik of pot  Koffie en thee

Volkorenpasta 20+ Smeerkaas

Eieren

Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten

Namens de diaconieén alvast hartelijk dank,
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman
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ZWO
Voorjaarszendingscollecte

Bij deze Wegwijzer ontvangt u een kaart waarmee aandacht
wordt gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte. Allereerst
‘Hartelijk dank’ aan de bezorgers van Wegwijzer voor het
verspreiden van deze kaart!

De opbrengst van de voorjaarszendingscollecte is bestemd voor
de kas van de ZWO-commissie. De ZWO-commissie verdeelt
jaarlijks het saldo dat in kas zit: soms aan één goed doel, soms
over meerdere goede doelen. Meestal is dit een doel via Kerk in
Actie.

Er is veel nood in de wereld! Elke cent - elke druppel op een
gloeiende plaat - helpt! Daarom bevelen we deze voorjaars-
zendingscollecte van harte bij u aan!

U kunt deze kaart NIET als een betaalkaart gebruiken, maar wij
zouden het zeer op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren
aan deze collecte via een overschrijving of via de kerkapp. Wilt u
hiervoor het rekeningnummer van de diaconie gebruiken:

NL29 INGB 0002 5861 97 t.n.v. de diaconie

De ZWO-commissie
Inleveren spaardoosjes
Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag
5 april, Paaszondag, worden de spaardoosjes tijdens de dienst
ingezameld.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw spaardoosje in de
kerk in te leveren, dan mag u het ook inleveren aan de
Annenkamp 46, wel graag voor 5 april a.s.

De ZWO-commissie
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FINANCIEEL OVERZICHT

Datum collectes Bedrag
25-1-2026 € 730,15
1-2-2026 € 381,35
8-2-2026 € 386,81
15-2-2026 € 533,94
Ontvangen per bank Doel Bedrag
Activiteiten oude metalen € 1.220,00
Activiteiten oud papier € 137,50
Giften contant ontvangen

Via Doel Bedrag
Bank Zambia € 10,00
Collecte bloemen € 10,00
Doosje Kerk in Actie ‘25 40-dagentijd € 6,30
Mw. B. Topfer kerk € 20,00
Mw. T. de Jong kerk € 10,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

Het is alweer februari 2026.

De toezeggingen voor Kerkbalans 2026 zijn binnen en het totale
bedrag van de toezeggingen is € 103.850, dit is 5,85% hoger
t.o.v. jaar 2025 (€ 98.103) en daar willen we u hartelijk voor
bedanken. We hebben ook grote waardering voor onze
Kerkbalansbezorgers die wij bij deze hartelijk bedanken voor alle
gedane moeite.

In 2025 hebben we veel onderhoud en vernieuwingen kunnen
realiseren. De renovatie van de pastorie is afgerond en we
hebben ook nog zonnepanelen op de garage geplaatst.

In de kerk hebben we de verwarming flink aangepakt en onder
andere een warmtepomp geplaatst na vele hindernissen te
hebben overwonnen, met grote dank aan Ties Koetsier die zich
met hart en ziel hiervoor heeft ingezet.
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De consistorie is nog steeds koud, maar het wachten is nog op
onderdelen, die vervangen moeten worden. Het energieverbruik
is inmiddels aanmerkelijk gedaald. De hal is gesausd en het
orgel is onder de bezielende leiding van Peter Hammingh deels
gerenoveerd (ik heb er geen verstand van, maar het klinkt heel
erg mooi).

Voor 2026 hebben we de volgende plannen:
In april wordt het buitenschilderwerk aangepakt en de beamer is
aan vervanging toe, omdat er geen vervangende onderdelen
meer beschikbaar zijn.

De Kerkrentmeesters

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier
ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen

op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Inzameling oude metalen

De activiteitencommissie

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons,
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-
tv’'s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.
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40-dagenproject speelt zich af in Jeruzalem -
Kindernevendienst

Stad van God. Zo wordt Jeruzalem in de Bijbel genoemd. Het is
de eindbestemming van Jezus’ leven hier op aarde. Hij brengt er
de laatste week van zijn leven door. Hij sterft er en wordt er
begraven. En het is de plaats van zijn lege graf, van Pasen.

Met het project ‘Locatie Jeruzalem’ bereiden we ons met de
kinderen voor op het feest van Pasen. Tijdens de 40-dagentijd
volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem. We volgen Hem
op zijn weg naar Pasen. Thuis ontvangen de gezinnen een
boekje en poster om mee te lezen en challenges te doen.

We gaan met Jezus die op een ezel rijdt en met zijn leerlingen
op weg naar Jeruzalem. We horen hoe Jezus daar van de
tempel weer Gods huis maakt. Samen met Jezus en zijn
leerlingen beleven we hun laatste maaltijd van brood en wijn.
We zijn er getuige van dat Jezus gevangengenomen wordt.
3 keer horen we Petrus zeggen dat hij Jezus niet kent. We zien
hoe Pilatus zwicht voor wat de mensen willen en Jezus ter dood
veroordeelt. Tot we tenslotte op onze eindbestemming
aankomen. Met de vrouwen en Petrus ontdekken we het lege
graf. Jezus is niet daar. Hij is opgestaan uit de dood!

De verhalen in dit project horen eigenlijk bij de week voor Pasen:
bij Palmzondag en verschillende dagen in de Stille Week. Op die
dagen is er geen kindernevendienst, daarom kiezen we ervoor
om in dit project deze teksten te lezen op de zondagen van de
veertigdagentijd omdat we het belangrijk vinden om deze
verhalen ook aan de kinderen mee te geven. Met Palmzondag
gaan we aan de slag met Palmpasenstokken, we starten dan
meteen boven in de jeugdruimte.

We zien jullie graag tijdens de kerkdienst.

Groetjes van Klasina, Jacqueline, Anne Marie, Harm Jan,
Mariska en Hetty
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Paassamenzang van Rehoboth

Op woensdag 25 maart om 19.00 uur wordt er in de Petruskerk
een paassamenzang gehouden voor de bewoners van
Rehoboth. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom. Tijdens
deze bijeenkomst staan we samen stil bij de betekenis van
Pasen, met liederen, muziek en een moment van bezinning.

Met vriendelijke groet,
Christel Keizer-van der Steege
Geestelijke verzorger Rehoboth

Paasmiddag 80+

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Paasmiddag voor 80+
en alleenstaanden.

Misschien kent u iemand die het leuk vindt om mee te gaan (wel
of geen lid van onze gemeente) dan is hij of zij ook van harte
welkom Dit jaar zal de Paasmiddag worden gehouden op
vrijdagmiddag 27 maart in de Rots. Aanvang is 15.00 uur. Het
programma ziet er als volgt uit: wij starten met koffie en/of thee
met wat lekkers, daarna een viering en we sluiten af met een
broodmaailtijd.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten
hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich opgeven
bij uw contactpersoon van de 80+ groep of bij
Jenneke Zonnenberg, telefoonnummer 06 40 96 62 71. Opgave
is mogelijk t/m maandag 23 maart. Mocht u geen vervoer
hebben dan kunt u dit bij uw opgave melden en zorgen wij voor
vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Werkgroep 80+
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Thema-avonden 2026

Vorig jaar is er een viertal thema-avonden gehouden rondom het
thema ... in deze tijd’. Ook dit voorjaar willen we weer dergelijke
gespreksavonden organiseren. Het doel van deze avonden is
om met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof, over de
Bijbel, over God. We geven daarbij ruimte om ervaringen te
delen, te luisteren en van elkaar te leren.

Thema 2026: Het is een komen en gaan...

Of liever gezegd: het is een gaan en komen. Terugkomen, wel te
verstaan. De Bijbel staat vol verhalen van mensen die weggaan
maar dan toch terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Het
bekendste verhaal is wellicht de gelijkenis van Jezus over de
‘verloren zoon’. Maar ook Hagar, Jakob en Naomi gingen weg
en kwamen terug.

En Jezus vertelt nog de gelijkenis van een koning die wegging
en terugkwam. We gaan met elkaar op zoek naar waarom
mensen op weg gaan, waarom ze dan toch terugkeren en wat
ze dan aantreffen. Wellicht ontdekken we dan ook wat die
verhalen ons vandaag te vertellen hebben, hoe ze ons helpen
het leven vorm te geven.

Praktische zaken.

De avonden vinden plaats op 9 en 21 april en 12 en 28 mei in de
Petruskerk. Inloop met koffie en thee is vanaf 19:45 uur; om
20:00 uur beginnen we en we sluiten rond 21:30 uur af.

Wees welkom en voel je vrij ook mensen uit je omgeving uit te
nodigen.

Voor vragen en meer informatie kan je contact opnemen met
Jan Dijk, telefoonnummer 06 38 48 33 68.

Rienk van Marle

Jan en Nanda Dijk
Jana en Kees de Ruig
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Zussendag 2026

ey

Sinds vorig jaar organiseren

GK De Brug en de Petruskerk Z US S E NDAG
samen een Zussendag: dit is

een ontspannen en inspirerende dag voor vrouwelijke
gemeenteleden en introducees van 18 jaar en ouder. Ook dit
jaar bundelen we de krachten en beleven we deze dag samen
met onze zussen uit Wapenveld. Een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en samen te bouwen aan verbondenheid.

De Zussendag vindt plaats op zaterdag 18 april a.s. van 10:00
tot 15:00 uur, plaats van samenkomst is dit jaar de Petruskerk.
We beginnen de ochtend met een gezellig samenzijn onder het
genot van koffie of thee met wat lekkers. Vervolgens zingen we
samen en luisteren we naar een inspirerende spreekster.
Daarna genieten we van een uitgebreide lunch, waarbij volop
ruimte is voor onderlinge gesprekken en ontmoeting.

In de middag is het tijd om actief aan de slag te gaan. De
deelnemers kunnen kiezen uit diverse workshops, die vaak een
creatief, culinair of sportief karakter hebben. Na een afsluitend
hapje en drankje ronden we de dag gezamenlijk af.

Binnenkort ontvangen alle ‘zussen’ van 18 jaar en ouder een
uitnodiging in de brievenbus met meer informatie en de
mogelijkheid om zich aan te melden. We kijken ernaar uit om er
samen een waardevolle en gezegende dag van te maken!

Jenneke Zonnenberg en Shweta Bos
Interkerkelijke commissie
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kerkrechten en er is reden tot dankbaarheid dat

we in alle kerken binnen onze gemeente tot op

de dag van vandaag in vrijheid mogen samen-

GEMEENTE komen. Op zondagmorgen 22 maart tijdens het

HEERDE  officiéle openingsweekend van Heerde 850 zal in

alle kerken van Heerde, Wapenveld, Veessen en

Vorchten op eigen wijze aandacht in de kerkdienst worden

besteed aan dit thema. Hiervoor zijn een aantal liederen en

bijbellezingen uitgezocht, die gebruikt kunnen worden. Mooi om
dit op deze manier als gezamenlijke kerken te herdenken.

8 - 850 Jaar geleden verkreeg Heerde zelfstandige

Brief van de scriba van de PKN - vasthoudendheid

Begin februari vond er een inspiratiedag voor geestelijk
verzorgers plaats. Met 150 collega’s luisterden we naar
Michelle van Tongerloo, de Rotterdamse straatarts die
verbonden is aan de Pauluskerk. 1,5 uur lang vertelde ze over
haar leerweg van de afgelopen jaren. Dat klinkt wat abstract,
terwijl het fysiek is en geestelijk. Ze vertelde over mensen en
over systemen. Over concrete fysieke nood, etterende wonden,
erbarmelijke leef- en arbeidsomstandigheden, systemen waar
mensen in nood niet in passen en die hen buitensluiten.
Systemen van verzekeringen, registraties, documenten en
artsenopleidingen. Je kunt er dood aan gaan. Letterlijk.

Wat mij raakte was haar vasthoudendheid. En ook het
onconventionele van haar aanpak. ‘lk verplicht me tot jouw
nood’, hoorde je haar zeggen tegen mensen op haar spreekuur.
‘Ilk ga voor je bellen, ik ga voor je pleiten, ik ga ruzie maken, ik
ga je wonden laten zien zodat mensen schrikken, als het moet
zet ik een crowdfunding voor je op en je krijgt sowieso mijn
mobiele nummer voor als het niet meer gaat.” Je voelde aan
alles dat dit meer dan een baan voor haar is. Er was die morgen
een mens aan het woord die de noodkreet van een ander tot
haar door liet dringen als een roeping. lemand die vragen stelt
over onze samenleving, vragen over waar wij aan wennen.

Aan zichzelf, aan haar beroepsgroep, aan mensen met macht.
lemand die bereid is tot het uiterste te gaan.
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Onstuimiger communiceren.

Het zette mij aan het denken over de kerk. |k denk dat er op veel
plekken in ons land collega’s zijn die ook tot het uiterste gaan.
Die zich als pastor in een instelling, als pionier of als
dorpspredikant verplichten tot de mensen die God op hun weg
brengt. Die pastorale, intellectuele, organisatorische en geloofs-
energie inzetten voor anderen. Die op een eigen manier ook
gewond kunnen raken en moe, soms woest, soms op. |k denk
dat we als kerk heel dicht op dat soort energie moeten zien te
komen. Dat we die energie moeten laten zien aan elkaar en aan
onze tijd, deze moeten eren en ervan leren. Dat die energie door
moet stromen in het beleid van de kerk.

Dat de kennis van al de verschillende collega’s ontsloten moet
worden en omgezet in taal en in inventiviteit waar anderen wat
aan kunnen hebben. Er is leven genoeg in de kerk.

Kunnen we in het beleid van onze kerk dichter op de energie
komen die ik voelde op deze morgen? We leven te midden van
een volk waarin op de een of andere manier veel gaande is.
Veel onrust, veel eenzaamheid, veel onbestemdheid, veel
hardheid, veel vreemde goden die mensen uitputten. Zouden
we, in plaats van abstracte taal voortbrengen en nog eens een
paar gedachten formuleren over secularisatie en toekomstige
kerkmodellen, niet onstuimiger moeten communiceren aan
mensen om ons heen: |k ga voor je bidden, ik ga voor je
exegetiseren, ik ga iemand voor je bellen, ik ga mijn positie
gebruiken om voor je op te komen, ik mobiliseer onze
gemeenschap omdat ik denk dat je er een thuis kunt vinden. Als
het moet zamelen we geld voor je in of zorgen we voor bed, bad
en brood. We spreken de discriminatie waar jij onder lijdt tegen.
Jij kunt van ons op aan!

LAAT HET ZIEN EN MERKEN

Show, don’t tell - denk ik vaak. Wij zijn 1 van de levende
gemeenschappen in onze cultuur die leven vanuit een
geloofsovertuiging en die stellen we graag beschikbaar.

Laten we eens samen kijken wat we aan elkaar kunnen hebben,
als overheid, als cultuur, als dorp.
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Ik schrijf je deze brief in het begin van de vastentijd. Dat is een
bevoorrechte tijd in de kerk, vind ik. Elk jaar wordt onze inwijding
in het geloofsmysterie van Jezus Christus verdiept en ontvangen
we tijd voor contemplatie en versobering. Ik denk dat de thema’s
van toewijding, geloofsenergie en weerbaarheid alles te maken
hebben met de geloofsthema’s waaruit wij leven: sterven en
opstaan, verzoening, en de weg van de vrede. Hoe dieper deze
inwijding, des te meer de vreugde bewaakt wordt in ons leven.
En hoe dieper de vreugde, des te bruikbaarder we zijn in een tijd
vol schreeuwers.

Met collegiale groet,
Kees van Ekris, scriba
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