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Welkom en mededelingen door de ouderling  

van dienst 

 

Wij zingen staande ons Aanvangslied:  

Lied 240: 1, 4, 6  

“Blijf bij ons, Jezus, onze Heer” 

 

1 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer; 

de avond daalt op aarde neer; 

het helder licht, uw goddelijk woord, 

moog’ bij ons schijnen ongestoord. 

 

4 Blijf Heer ons met uw woord nabij 

en maak ons van de vijand vrij, 

deel aan uw kerk genade mee, 

geduld en eenheid, moed en vrêe. 

 

6 Uw woord maakt onze harten sterk, 

het is de schutsmuur van uw kerk. 

Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 

buiten uw woord niets zoeken meer. 

 

Moment van stilte 

Votum en groet, gesproken,  

gemeente zegt "Amen" op de groet 

Orde van de Avonddienst 
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Wij zingen: NLB Lied1010: 1 - 4  

“Geef vrede, Heer, geef vrede” 

 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 
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bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

Gebed 

  

Schriftlezing uit Lucas 11 vers 1 - 13 

 

Lucas 11 - Het gebed 

 

[1] Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij 
zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leer-
lingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals 
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd 
heeft.’ [2] Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bid-
den, zeg dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden 

en laat uw koninkrijk komen. 
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[3] Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig 
hebben. 

[4] Vergeef ons onze zonden, 

want ook wijzelf vergeven iedereen 

die ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving.”’ 

[5] Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand 
van jullie een vriend heeft en midden in de nacht 
naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je 
mij drie broden lenen, [6] want een vriend van 
me is na een reis bij mij gekomen en ik heb 
niets om hem voor te zetten.” [7] En veronder-
stel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me 
niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kin-
deren en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan 
om je te geven wat je vraagt.” [8] Ik zeg jullie, 
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze 
vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn 
vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles 
geven wat hij nodig heeft. [9] Daarom zeg Ik jul-
lie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en 
je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. [10] Want ieder die vraagt ont-
vangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal 
worden opengedaan. [11] Welke vader onder 
jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in 
plaats van een vis een slang geven? [12] Of een 
schorpioen, als het om een ei vraagt? [13] Als 
jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goe-
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de gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal 
de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie Hem daarom vragen!’ 

 

 

Wij zingen: Psalm 81: 1, 9 

 

1 Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juich voor Israëls Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

 

9 Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 

 

 

Preek n.a.v. Lucas 11: 1 
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Wij zingen: Psalm 84: 3, 4, 6 
 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 
 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

6 Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

 welzalig die op U vertrouwt. 
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Gebed: in 3 gedeeltes,  

afgewisseld met een lied 

 

 

Gebed 1 voor gewas en arbeid door  

Wim Westhoff 

 

 

Wij zingen: Psalm 90: 8  

“Laat, Heer uw volk uw daden zien en leven” 
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Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

 

Gebed 2 voor ieder persoonlijk door  

Henny Scholten 

 

Gebed , Stil gebed, afgesloten met  

“Hoor en verhoor ons in Jezus’ naam.” 
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Wij zingen: NLB Lied 912: 1, 2, 4  

“Neem mijn leven laat het Heer” 

 

 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

 

Gebed 3 voor de wereld door Geke Stijf 

 

Wij zingen: NLB Lied 1006  

“Onze Vader in de hemel” 
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1 Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
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Collecte-  

en  

andere  

mededelingen 

 

 

 

 

Wij zingen staande onze slotzang:  

NLB Lied 905: 1, 3, 4  

“Wie zich door God alleen laat leiden” 

 

1 Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
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4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Heenzending en Zegen  

met een gezongen Amen. 
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