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Thema: God, mens en techniek 
 

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 

 
We zingen staande ons intochtslied:  

Lied 25: 7, 9, 10 
 
7 Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
D’ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
9 Sla op mijn ellende d’ogen, 

zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 

 
10 Mogen mij toch steeds behoeden 

vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
 

Moment van stilte 
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Bemoediging en groet 
 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam  
    van de Heer 
Allen:    die hemel en aarde ge-  
    maakt heeft.  
Voorganger: Die trouw blijft aan alles wat 
    Hij heeft geschapen 

Allen:   en nooit loslaat wat zijn  
    hand is begonnen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede van  
    God onze Vader, door zijn  
    Zoon, onze Heer Jezus   
    Christus 

Allen:   in de Geest, die ons sa- 
    men bindt. Amen 
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De Lector leest de 10 geboden op rijm: 
(tekst: ds A.A.R. Kamermans) 

 
 

God gaf Zijn volk de Tien Geboden: 
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij. 

Geloof naast Mij geen vreemde goden. 
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij. 

  
Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren. 

Op sabbat is je werk gereed. 
Vader en moeder zul je eren. 

Zó doende leef je lang en breed. 
  

Je zult niet moorden en niet vreemdgaan. 
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad. 

Je zult je hart geen zonde toestaan. 
Hoor Mijn geboden metterdaad! 

  
Liefde is Jezus' Ja en Amen 

op al wat God gesproken heeft. 
Wet en Profeten vat Hij samen: 

Gelukkig wie uit liefde leeft. 
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We zingen: "God vol vergeven"  
(Lied 61 uit Geroepen om te zingen. Tekst: 

Michel van der Plas. Melodie: "Morning 
has broken" Lied 216 nieuwe liedboek.) 

 
 
1. 
God vol vergeven, wees ons genadig, 
zie hoe wij leven ver van Uw licht. 
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen, 
Houd onze ogen op U gericht. 
 
2. 
Wij zijn vergeten op wie wij lijken, 
naar wie wij heten sinds onze doop. 
Wij zijn verloren wat wij bezaten, 
sinds wij herboren leefden van hoop. 
 
3. 
U, onze morgen, houd U niet langer, 
voor ons verborgen: keer bij ons weer. 
Wees in ons midden met Uw genade, 
leer ons weer bidden tot U als Heer. 
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Moment voor de kinderen 
 

We zingen het 40 dagentijdproject 
lied:.....… 

 
Jezus is bang en Hij bidt heel alleen. 
Een engel van God geeft Hem kracht. 
Soldaten verschijnen met Judas voorop. 
Zijn kus verraadt Jezus die nacht. 
 
Een leerling wil vechten – Jezus zegt: 
’Stop’. 
Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken 
Hem op. 
 
Refrein: 
 
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.  
 

De kinderen gaan naar de  
kindernevendienst 
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Gebed 
 

Lezing uit Lucas 13 vers 6 - 9  
door de Lector: 

 
6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis: 
‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijn-
gaard geplant en ging kijken of de boom 
vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 
Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie 
jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht 
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar 
om, want hij put alleen maar de grond uit.” 
8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat 
hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem 
mest heb gegeven. 9 Misschien zal hij dan 
het komende jaar vrucht dragen, en zo 
niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 
 
 
 
 
 



9 

We zingen:  
"Ieder mens beschikt over talenten" 

 
(tekst: Reinier Kleijer, melodie gezang 221 

LvdK "Wees gegroet") 
 
1. Ieder mens beschikt over talenten, 
 iedereen heeft kwaliteit.  
 Al die gaven zijn om aan te wenden 
 voor elkaar, – in dienstbaarheid.) 
 Laat zo alles wat je hebt gekregen  
 in de wereld worden tot een zegen  
 en benut wat God je geeft   
 aan talent zolang je leeft. 
 
2. Iedereen beschikt over talenten, 
 ieder mens heeft kwaliteit.  
 God geeft Zijn vermogen aan ons  
 mensen  
 tot de opbouw van Zijn Rijk. 
 Hij wil ons Zijn rijkdom toevertrouwen  
 om aan vrede en aan recht te bouwen,  
 want Hij wil ons, stuk voor stuk, 
 laten delen in geluk.  
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Gedicht "Die alles overtreffen" 
 

Dit alles staat in het boek  
"Een land bezaaid met kerken"  
van Otto Dicke en Hans Bouma 

 
 
 
 
 
 
 

 
Terzijde van alle  

Hoog optorende techniek 
Staat de kerk 
Onbewogen 
Kerk te zijn –  

 
Volstrekt zeker 
Van zichzelf, 

 
Waarden hoog houdend 

Die alles overtreffen. 
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We zingen: Lied 985: 1, 2, 3 
"Heilig, heilig, heilig, hemelhoog  

verheven" 
 
1 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de 
Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de  
wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
2 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam be-
kend! 

 
3 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
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Lied van Huub Oosterhuis,  
"Uit vuur en ijzer"  

 
gelezen door Rineke, met orgelspel van 

Theo eronder 
 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,  

uit alles wordt een mens gebouwd,  
en steeds opnieuw geboren.  

Om ijzer in vuur te zijn,  
om zout en zoet en zuur te zijn,  
om mens voor een mens te zijn,  

wordt alleman geboren.  
 

Om water voor de zee te zijn,   
om anderman een woord te zijn,   

om niemand weet hoe groot en klein,    
gezocht, gekend, verloren.   
Om avond en morgenland,    
om hier te zijn en overkant,   

om hand in een and're hand,    
om niet te zijn verloren. 
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Om oud en wijd als licht te zijn,    
om lippen, water, dorst te zijn,   
om alles en om niets te zijn,    
gaat iemand tot een ander.   

Naar verte die niemand weet,    
door vuur dat mensen samensmeedt,   

om leven in lief en leed,    
gaan mensen tot elkander.  

 
Overdenking 

 
We zingen: Lied 912: 1 - 6  

"Neem mijn leven, laat het, Heer" 
 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
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3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

Onze Vader 
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Collectemoment  
en  
mededelingen 

 
 

 
Kinderen van de kindernevendienst komen 

in ons midden en de kinderen van de  
crèche kunnen worden opgehaald. 

 
 

Wij zingen staande ons Slotlied:  
Lied 418: 1, 2   

 
1 God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
 

Wegzending en zegen met een gezongen 
"AMEN, AMEN, AMEN" 

 
 

----------------------------------------------------- 
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De mededelingen: 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten onder het genot van een  
kopje koffie. 

 
 

Biddag: Volgende week  
woensdag 11 maart 2026,  

om 19:30 uur gaat  
Ds. van Loon uit Wezep voor. 

 
 

Volgende week zondag 15 maart 2026,  
om 09:30 uur gaat  
Ds. van Beusichem  

uit Hattem voor. 
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