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ORDE VAN DE DIENST

Welkom

Wij zingen: lied 591 vers 1, 2 en 3

1.

O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht

diep in de nacht,

dan breekt de morgen aan.

Wij wachten U, o Zon,
het duister duurt zo lang,
het water stijgt

en Gij, Gij zwijgt,

het wordt ons al te bang.

Uw schepping vraagt naar U.
Volhardt Gij in uw rust?

De macht van ’t kwaad

gaat rond en gaat

zijn gang naar hartelust.




Credo - Kees Hermis

Geloof is een manier van leven
door de nacht op weg naar licht
tussen weten en niet weten
dromen doen vooruit gericht

Geloof is waken en niet wijken
voor wat doof maakt en verblindt
hoopvol naar de sterren kijken

in verwondering als een kind

Geloven is een kaars aansteken
en de stilte niet verbreken
die door tijd is aangeraakt

Tegen hoofd en rede in
uitzien naar elk nieuw begin
dat aan dood een einde maakt

Wij zingen lied 600

1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
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2. Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en viam!

4. Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Ondertussen wordt de nieuwe paaskaars
brandend binnengedragen.

Als deze vooraan staat, wordt het licht van
de paaskaars gedeeld met de aanwezigen
totdat ieders kaarsje brandt.



Uitleg paaswake

Bijbellezing: Genesis 1:1-5 (onder be-
geleiding van pianomuziek van Noomi van
Doorn)

'In het begin schiep God de hemel en de
aarde. - “De aarde was nog woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water. -
3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was
licht. *God zag dat het licht goed was, en
hij scheidde het licht van de duisternis;
*het licht noemde hij dag, de duisternis
noemde hij nacht. Het werd avond en het
werd morgen. De eerste dag.

Een verhaal van bevrijding: Exodus 7-15

Wij zingen: Bijeengeroepen uit onze
huizen, vers 1
(op melodie van: Geest van hierboven)

Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
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Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden
te zien.

God zal ons horen,

Hij schenkt het leven.

Hij zal ons vragen

antwoord te geven,

samen te leven in zijn gloria.

Tien geboden in de vorm van
Geloofsbelijdenis:

ALLEN: Wij geloven met hart en ziel

VG: dat de HEER onze God is, de
enige.

Hij heeft ons bevrijd —

geen andere goden zullen wij
dienen,

geen enkel beeld van de
Levende zullen wij maken.

ALLEN: Wij geloven,

VG: dat wij naar zijn beeld en
gelijkenis geschapen zijn —
dat wij in Gods Naam zullen
leven.



ALLEN:

VG:

ALLEN:

VG:

ALLEN:

VG:

ALLEN:

Wij geloven,

dat de dag van de HEER heilig
is —

dat allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land
van Gods belofte.

Wij geloven,

dat enkel liefde de dood
overwint —

dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons
verbonden heetft.

Wij geloven,

dat een waarachtig getuigenis
jegens onze naaste en de
eerbiediging van zijn bezit

God welgevallig is.

Dat geloven en belijden wij,
voor God en elkaar.

Amen.



We zingen: lied 23c Mijn God, mijn herder,
zorgt voor mij

1.

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe
kracht,

doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,

U gaat steeds aan mijn zij.

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.



5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Lezing: Jona 1:15-2:9
Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in
zee, en de woede van de zee bedaarde.
De mannen werden vervuld van bang on-
tzag voor de HEER. Ze brachten hem een
offer en deden hem geloften.
De HEER liet Jona opslokken door een
grote vis. Drie dagen en drie nachten zat
Jona in de buik van de vis. Toen begon hij
in de buik van de vis tot de HEER, zijn
God, te bidden:

‘In mijn nood roep ik de HEER aan

en hij antwoordt mij.

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om

hulp —

u hoort mijn stem!

U slingerde mij de diepte in, naar het

hart van de zee.

Door kolkend water ben ik omgeven,

zwaar slaan uw golven over mij heen.

Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen
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uit uw ogen.

Maar eens zal ik opnieuw

uw heilige tempel aanschouwen.

Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.

Ik zink tot de bodem, waar de bergen
oprijzen,

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed
achter mij sluit.

Maar u trekt mij levend uit de dood
omhoog,

o HEER, mijn God!

Nu mijn levensadem mij verlaat

roep ik u aan, HEER,

en mijn gebed komt tot u

in uw heilige tempel.

Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;

mijn geloften los ik in.

Het is de HEER die redt!’
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We zingen: lied 608 De steppe zal bloeien

1.

De steppe zal bloeien

de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht

de rotsen gaan open.

Het water zal stromen

het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren

zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw

tot aan de einden der aarde

één voor één, en voorgoed

die keren in stoeten.

Als beken vol water

als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -

die zaaiden in tranen

die keren met lachen en juichen.



3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: |k open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebed

Lezmg Matteus 28:1-7

'Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de
eerste dag van de week, kwam Maria van
Magdala met de andere Maria naar het graf
kijken. “Plotseling begon de aarde hevig te
beven, want een engel van de Heer daalde af
uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen
weg en ging erop zitten. °Hij lichtte als een
bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.
“De bewakers beefden van angst en vielen als
dood neer. °De engel richtte zich tot de
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vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. °Hij is
niet hier, Hij is immers uit de dood op-
gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de
plaats waar Hij gelegen heeft. "En ga nu
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is
opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie
weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar
zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit
gezegd heb.’

We zingen: lied 630 Sta op een morgen
ongedacht, vers 1

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent’ ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Lezing: Johannes 8:12 en 12:36

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duister-
nis, maar heeft licht dat leven geeft.’
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‘Geloof in het licht zolang u het licht bij u
hebt, dan bent u kinderen van het licht.’

Wij zingen lied 630, vers 2

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Lezing Romeinen 6:3.4 (Bijbel in gewone
taal)

Jullie weten wat de doop betekent. De
doop laat zien dat we bij Jezus Christus
horen. Door onze doop zijn we eigenlijk
samen met hem gestorven en begraven.
En door onze doop leven wij nu als nieuwe
mensen. Want Christus leeft! Onze
machtige Vader heeft hem laten opstaan
uit de dood.
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Inleiding gedenken doop

We zingen: Doop — Sela mee met de
beamer

leder die dat wil mag langs het doopwater
lopen, het water even aanraken en zijn/
haar eigen doop gedenken

We zingen: lied 637 O vlam van Pasen,
steek ons aan

1.

O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!

De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf

zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond —

het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is

en hoe zijn liefde levend is.
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4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan —
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen

G: AMEN, AMEN, AMEN
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