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Orde van dienst 12 april 2026. 2e Zondag 
van Pasen | Beloken Pasen 

 
Thema: “Slecht, nep of Goed nieuws?”  

 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 

voor te bereiden op de dienst. 
 

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 

 
We zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 81: 1, 4 (Psalm van de zondag) 

 
1 Jubel God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte.  

 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
Groet van God 

 
Gemeente zingt “Klein Gloria” 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-
Geest als in den beginne, nu en immer en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.   
 

Wij gaan weer zitten 
 

Vervolg samenzang  
Psalm 81, vers 9 en 11 

 
9 Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
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Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

 
11 Ga niet van Mij heen, 

volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 

 
Gebed tot God 

 
Woord van bemoediging:  

Klaagliederen 3, vers 22 t/m 26 
 
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in le-
ven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe welda-
den. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al 
mijn hoop is op hem gevestigd. 

25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt 
en alles van hem verwacht. 
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26 Goed is het geduldig te hopen op de 
HEER die redding brengt. 
 

Geloofsbelijdenis en leefregel 
 
Voorganger:  
Geloof je God de Vader wiens schepsel jij 
bent; in de schepper van de dieren en 
planten, de sterren, de grondstoffen en 
schatten van dit universum die je in Zijn 
naam mag beheren? 
 
Geloof je dat Jezus Christus als Zoon van 
de Vader onze broeder is geworden 
die ons uitnodigt zijn weg te gaan, dat wil 
zeggen: voor de noodlijdende, rechteloze 
mensen door een labyrint van onzekerhe-
den, angsten en misstappen te gaan  
in de zekerheid dat Hij al onze schuld ver-
geeft en ons naar de opstanding zal lei-
den? 
 
Geloof je in de Heilige Geest die de ver-
wachting is; die vuur ontsteekt in onze har-
ten; 
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die ons kracht kan geven boven al onze 
voorstellingen uit; die het aanschijn van de 
aarde zal vernieuwen in de gemeenschap 
van alle mensen die vóór onze tijd, met 
ons en in de toekomst zich zal inzetten? 
 
Laat je het kwade los: 
het egoïstisch misbruiken van onze leefwe-
reld; het plunderen van de aarde; 
de vergiftiging van bodem en water; 
het gewetenloos omgaan met plant en 
dier; het oneerlijk verdelen van voedsel ten 
koste van zovele mensen; het uitsluiten 
van andersdenkenden; 
het wegkijken van vluchtelingen die onder-
dak en veiligheid zoeken? 
 
 
Geloof je en beloof je dat? 
 
 
GEMEENTE: Ja, dat geloof en beloof ik 
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Samenzang als loflied: “Ik wil zingen 
van mijn bevrijding”,  

vers 1/refrein, vers 2/refrein 
Oorspronkelijk Joh. de Heer:  

Ik wil zingen van mijn Heiland, lied 657; 
bewerking: Marten Kamminga 

 
1.  Ik wil zingen van mijn bevrijding 
 die mij ten deel viel als een geschenk. 
 Van genade en verlossing 
 Ik voel me dankbaar als ik daaraan 
 denk. 
 
Refrein:  
 Zing o zing,(o zing, o zing) van de  
 bevrijding 
 Jezus zelf ging ons daarin voor. 
 Wat ook de mensen van hem vonden 
 Hij ging zijn weg: Ook ik zet door! 
 
2.  Ik wil zingen van mijn bekering 
 van eigen ik naar leven voor God. 
 Van macht en invloed naar kwetsbaar 
 leven 
 met hem trotserend schade en spot. 
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Refrein:  
 Zing o zing,(o zing, o zing) van de  
 bevrijding 
 Jezus zelf ging ons daarin voor. 
 Wat ook de mensen van hem vonden 
 Hij ging zijn weg: Ook ik zet door! 
 

Moment met de kinderen 
 

We zingen het kinderlied 
 

Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
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Hij was een mens als wij 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 
Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
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Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God 

 
Tijdens het naspel van het lied gaan de 

kinderen naar  de eigen nevendienst 

 
Introductie op de lezing uit de Bijbel 

 
Bijbellezing: Openbaring 10, vers 1 t/m 11 

(NBV21) 
 

Gelezen door de Lector 
 
1 Ik zag een andere machtige engel uit de 
hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem 
en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn 
gezicht was als de zon en zijn benen wa-
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ren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een klei-
ne boekrol geopend in zijn hand. Hij zette 
zijn rechtervoet op de zee en zijn linker-
voet op het land. 3 Hij riep met een luide 
stem, zoals een leeuw brult, en daarna lie-
ten de zeven donderslagen hun stem ho-
ren. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd 
hadden, maar een stem uit de hemel zei 
tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen ge-
zegd hebben, moet je geheimhouden. 
Schrijf het niet op.’ 
5 Toen hief de engel die ik op de zee en 
het land zag staan, zijn rechterhand op 
naar de hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de 
schepper van de hemel en alles wat daarin 
is, en van de aarde met alles wat daarop 
is, en de zee met alles wat daarin is, tot in 
eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd!  
7 Op het moment dat de zevende engel 
zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods ge-
heim werkelijkheid worden, zoals Hij zijn 
dienaren, de profeten, heeft bekendge-
maakt.’ 
8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de 
hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopen-
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de boekrol die de engel die op de zee en 
het land staat in zijn hand heeft.’  
9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om 
het boekje. Hij antwoordde: ‘Neem het en 
eet het op. Het zal branden in je maag, 
maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 
10 Ik pakte het boekje aan en at het op. 
Het smaakte zoet als honing, maar nadat 
ik het opgegeten had, brandde het in mijn 
maag.  
11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet op-
nieuw profeteren over talrijke landen en 
volken, over mensen van elke taal en over 
vele koningen.’ 
 

 Samenzang:  
“Door de wereld gaat er een woord”,  

vers 1, 4 en 6 
(uit: Nieuwe Liedboek 2013, lied 802;  

let op andere melodie)  
 
1 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
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Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
4 Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
6 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
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ToesPreek – Thema:  
“Slecht, nep of Goed nieuws?” 

  
 

Samenzang:  “Geprezen zij God!  
Gij engelenkoor”, vers 1 t/m 4 
(uit: Nieuwe Liedboek, lied 150a) 

 
 1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om 
zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles 
schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende 
stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor 
Hem! 
 



15 

3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trom-
pet 
de glorie doen klinken van Hem die ons 
redt. 
 
4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels ge-
not, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
  
 

Dankgebed, voorbeden,  
gezamenlijk Onze Vader 
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Aandacht voor  
de collecte  
en andere  
mededelingen 
 
 

Kinderen komen terug vanuit de eigen  
nevendienst 

 
Wij zingen staande ons Slotlied:  

“U zij de glorie”, vers 1 en 2 
(uit: Nieuwe Liedboek 2013, lied 634) 

 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw  
bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
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2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop 
meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe 
licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede 
sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen van God 

 
Na het Amen van de voorganger zingen 

we samen: vers 4 van lied 718  

(Nieuwe Liedboek): 
 

4 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 

 opgaan, sterk en vrij. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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De mededelingen: 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een 

kopje koffie. 

 
___ 

 
Volgende week zondag 19 april 2026,  

om 09:30 uur gaat de predikant,  
verbonden aan deze Gemeente,  
ds. Rineke van den Berg voor. 

 
——————————- 
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